
Stichting Europa Kinderhulp heeft tot doel bijstand te 

verlenen aan kinderen die leven in en/of onder moeilijke 

omstandigheden, ongeacht nationaliteit, ras of 

levensbeschouwing, veelal kinderen die om uit één 

lopende redenen opgroeien in moeilijkere 

omstandigheden.  

 

Deze problematiek kan zeer divers zijn; veelal zijn het aspecten van sociale armoede, maar 

ook bijvoorbeeld ziekte in het gezin, of financiële problemen. Vaak zien we dat het 

meerdere factoren zijn die een rol spelen, die doorwerken in de jeugd en opvoeding van 

deze kinderen.  De Stichting richt zich hierbij voornamelijk op kinderen van vijf tot en met 

twaalf jaar (teruggevraagde kinderen tot en met vijftien jaar) die we onderbrengen voor een 

vakantieperiode bij vakantiegezinnen. Doel is om deze kinderen een zorgeloze vakantietijd 

te bieden bij een gezin waar zij welkom zijn, en zich een paar weken volop kind mogelijk 

voelen. Welkom zijn in een vakantiegezin, waar aandacht voor je is en je even onbezorgd 

kind kunt zijn. 

Een recente ervaring 

"Wij ervaren jaarlijks wat korte vakantie van twee weken met een kind doet. Het is prachtig 

om te zien hoe een timide, bleek kind in korte tijd letterlijk opbloeit, en gelukkig wordt van 

een simpele knuffel. Door de eenvoudige buitenspeelavonturen, rust en oprechte aandacht, 

gaat zo’n gastkind na veertien dagen met een gezonde kleur en een rugzak vol 

zelfvertrouwen weer naar huis.                                                                                                                                                          

Het is een kleine moeite met een onbetaalbaar resultaat voor de toekomst van deze 

kinderen." 

 

 

Voor nadere informatie:  

          Jos Moorman  tel. 06-2500941 

          Stichting Europa Kinderhulp 

            www.europakinderhulp.nl 


